Kampioentjehhhhhh
Door : Ad Kuipers

Wie had ooit verwacht dat ik een 15 prijs zou winnen.

Ik heb mijn hele leven nog nooit een prijs gewonnen, ook niet in de staatsloterij.

Maar er staat nu een mooie beker in mijn huiskamer te pronken.

Wat is er gebeurd?

Bij SVHK hebben we een hele gezellige biljartgroep.

We repeteren daar 3 dagen per week en doen mee aan een competitie met 3 andere senioren
verenigingen.

Die competitie was afgelopen, dus bedacht onze grote organisator Peter van Lieshout, dat het
misschien leuk zou zijn om een klein clubtoernooi te organiseren.

Peter had een schema opgesteld met 16 deelnemers, en er werd gespeeld volgens het knock-out
systeem.

Op vrijdagmiddag 9 mei werden de voorrondes gespeeld.

Harrie vd Ven en Eric Blok waren de mazzelaars want hun tegenstanders waren verhinderd, en gingen
dus rechtstreeks door naar de kwartfinale.

Ik won van Jacob Brugman.

Niet dat ik zo geweldig had gespeeld, maar ja als je tegenstander nog minder speelt, dan win je.
Op zaterdag 10 mei werden de kwart, halve en finale gespeeld.

Ook nu speelde ik niet geweldig, maar mijn tegenstander Wim Aarts had ook zijn dag niet, dus ging ik
verder naar de halve finale.

Inmiddels knikkerde outsider Louis van Brakel Harrie vd Ven uit het toernooi.

In de halve finale speelde ik heel goed, en kon zo Eric Blok verslaan.

Ook Louis van Brakel schakelde Cees van Beers uit.

Ik stond dus in de finale tegen Louis, met enige onzekerheid.

Maar het verliep in het voordeel van mij, met Louis als waardige tegenstander.

Vanaf het begin van het jaar had Eric Blok een collectebus neergezet met de vraag of iedere biljarter
per week 1 euro wilde doneren, voor nieuwe lakens op de 2 biljarts, en er werd flink gespaard.

En wat gebeurt er, Willy lvits doneert 2 nieuwe lakens.

Willy namens alle biljarters, bedankt voor deze gulle donatie. TOP!!!

Dus was er geld over om na afloop een BBQ te organiseren met alle biljarters en partners.

En dat was toch gezellig en lekker.

Peter en Eric, bedankt voor de organisatie

Ik doe volgend jaar weer mee. Doei Ad



